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Hoop 

‘Bringing hope to the hopeless!’. 

Dat is de slogan van onze partner in 

Sierra Leone. En dat is ook precies 

wat ze doen. Niet alleen zij, maar 

ook de OSM partners in Togo en 

Liberia. Mensen in schijnbaar 

uitzichtloze situaties hoop bieden. 

Soms is dat een zak rijst. Soms de 

spullen om naar school te kunnen 

gaan. Soms een nieuw dak op je 

huis. En altijd de boodschap dat er 

een God is die mensen wel ziet 

staan, terwijl de wereld aan de 

arme voorbij gaat. Een God die 

ieder mens uniek heeft gemaakt en 

voor wie ieder mens waardevol is. 

In een wereld vol tumult en dingen 

die onze aandacht opeisen, is het 

soms lastig om je aandacht te 

bepalen bij landen en mensen die 

het nieuws niet halen, maar die wel 

onze hulp keihard nodig hebben. 

De OSM leiders in de verschillende 

landen doen wat ze kunnen en zijn 

een rots in de branding voor hun omgeving. Ik lees hun rapporten en de dingen waar ze tegenaan 

lopen. Maar ook hun plannen en hun visie om stap voor stap mensen te bereiken met het evangelie 

en om leefomstandigheden beter te maken. Dat resulteert in heel veel verschillende projekten, op 

gebied van voedsel, gezondheid, water, onderwijs enz.   

Maar we houden het simpel. Iedere persoon of groep mensen die ergens mee geholpen wordt via 

een van de projecten krijgt weer hoop. En hoop doet leven. Het betekent dat iemand is gezien door 

een ander. En vanuit die hoop komen dan ook weer nieuwe initiatieven. OSM is een organisatie die 

vanuit Nederland deze initiatieven ondersteunt. Zodat daarmee weer andere mensen hoop krijgen! 

Een lange weg te gaan? Ja. Maar ook een geweldige manier om christen zijn handen en voeten te 

geven.  

Marian Jonker 



Schooljeugd wordt ingezet om huisjes 

van ouderen te repareren 
Je bent oud en je kunt niet zoveel meer. Door allerlei 

oorzaken heb je geen familie meer. Je hebt geen 

geld. En het ‘dak’ van je huis lekt aan alle kanten. Dat 

is de situatie van veel ouderen in de Gardnersville 

sloppenwijk in Monrovia, Liberia. Hun ‘huis’ is een 

krot dat bestaat uit een samenraapsel van wat er 

voorhanden was; hout, karton, golfplaat, zelfs oude 

kranten als ‘behang’. In dezelfde wijk staat een OSM 

school waar jongeren een vakopleiding volgen. Ook 

voor hout- en metaal-bewerken. En deze jongeren 

moeten daarbij ook praktijkervaring opdoen. 

Hoe mooi is het dan, wanneer je een 

praktijkoefening  kunt combineren met nuttig 

werk. De jongeren worden ingezet om de 

daken van huisjes voor ouderen te repareren 

en lekdicht te maken. Eén voor één. Voor 

gemiddeld € 125 aan materiaalkosten wordt 

een huisje opgeknapt en kan een oudere droog 

slapen en spullen opbergen. Behalve aan daken 

wordt ook aandacht besteed aan ramen en 

deuren, en krijgt een oudere die op de grond 

moet slapen een matras.  

__________________________________________________________________________________ 

Dorpskerkjes voorzien van dekzeil 
In het binnenland van Sierra Leone zijn veel 

dorpskerkjes met een grasdak. Prima voor de schaduw, 

maar niet bestand tegen heftige regens. En het 

regenseizoen is heftig! Het is veel te duur om al deze 

kerkjes te voorzien van golfplaten daken. Vandaar dat 

vaak gekozen wordt voor een eenvoudig dekzeil. Voor 

een paar tientjes kunnen de diensten dan het hele jaar 

door gehouden worden. Er zijn nog veel kerkjes te gaan. € 30 per kerk. 



Met een naaimachine een bestaan opbouwen 
In Sierra Leone wordt op meerdere plaatsen een naaiopleiding 

gegeven aan kwetsbare en straatarme  vrouwen. Na het voltooien 

van de opleiding zijn zij in staat om met naaiwerk voor zichzelf en 

hun kinderen een bestaan op te bouwen. Ieder jaar worden op deze 

manier een flink aantal vrouwen getraind. Probleem is echter, dat 

je weinig aan een naaiopleiding hebt, als je daarna niet kunt 

beschikken over een naaimachine. Daarom wordt ernaar gestreefd 

om zoveel mogelijk vrouwen, na het behalen van hun diploma, ook 

een naaimachine mee te geven. En één die niet afhankelijk is van 

stroom. Pas dan zijn zij echt vooruit geholpen!  

Een hand/voet naaimachine kost ongeveer € 150. 

__________________________________________________________________________________ 

Het schooljaar is weer 

begonnen 
En dat betekent in alle OSM 

landen, dus in Liberia, in Sierra 

Leone en in Togo, dat groepen 

(wees)kinderen moeten worden 

voorzien van schoolmaterialen, 

zoals schriften, pennen, andere 

schoolspullen en soms ook nieuwe 

schoenen of een nieuw uniform. 

De ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen dat niet zelf betalen en zonder hulp zouden deze 

kinderen niet naar school kunnen. Per leerling komt dit gemiddeld op € 35 

_____________________________________________________________ 

Voedsel verbouwen in Zuid-Sudan 
Dit is geen makkelijke opgave. Het Toposa gebied is extreem droog en 

voedseltekorten zijn een regelmatig terugkerend probleem. Bovendien is het 

voedsel vaak eenzijdig.  Toch probeert men ook hier gezond voedsel te verbouwen 

met behulp van irrigatie. Water moet wel eerst vanaf een afstand worden 

aangevoerd, en vanuit een vat wordt dan de akker bevloeid via slangetjes. En met 

succes! De 

eerste 

oogst is 

binnen en 

men wil 

nu naar 

andere 

plekken 

gaan 

uitbreiden.   



Zonnepanelen om stroomprobleem op te lossen 
De Hastings school in Sierra Leone heeft gevraagd om zonnepanelen, om het 

steeds terugkerend stroomprobleem op te lossen. Door 

stroomonderbrekingen ligt het computer onderwijs regelmatig stil. We 

vermelden het nu kort, maar in een volgende nieuwsbrief zal hier meer 

aandacht aan worden besteed. 

Wat kan er gedaan worden met jouw gift: 

• Met € 10 geef je iemand een zak rijst 

• Met € 15 geef je zaden aan een boer in Zuid-Sudan 

• Met € 20 geef je een oudere die op de grond slaapt een matras 

• Met € 30 geef je een dorpskerkje een waterdicht dak 

• Met € 35 geef je een kind een schoolpakket inclusief schoenen 

• Met € 125 maak je een huisje voor een oudere leefbaar 

• Met € 150 geef je een vrouw/moeder een zelfstandig bestaan 

 

Colofon:  Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002. 

Doelstelling:  Het ondersteunen van projecten via partnerorganisaties in Afrika, op het 

gebied van evangelisatie en hulpverlening. 

Adres: OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800 

Email: info@outreachsupport.nl  Website: www.outreachsupport.nl 

IBAN: NL71INGB0005983351    KvK nummer 24333957    

OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor 

België. Overweegt u een notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan 

contact met ons op of kijk op de website. 

Is het niet: Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 

Jes. 58:7 
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