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Waar begin ik?  

Herken je dat gevoel? Je kijkt naar het 

journaal en de ene na de andere ramp of 

schijnbaar hopeloze situatie komt voorbij. 

Natuur- of klimaatrampen, oorlog, 

aanslagen, enz. Sommige krijgen veel 

media aandacht. Van andere, minsten 

even erge situaties, hoor je bijna niets. Ik 

denk bijvoorbeeld aan oorlogssituaties in 

Soedan en Congo. En dan is er ook nog de 

geruisloze constante cirkel van mensen in 

armoede, waarbij mensen dagelijks te 

maken hebben met de strijd om het 

bestaan in een steeds ongelijker en 

oneerlijker wordende wereld.  

De meeste mensen willen goed doen. 

Helpen wanneer en waar dat nodig is. Je 

ziet dat vooral bij plotselinge situaties met 

veel impact, die veel media aandacht 

krijgen en waarmee mensen zich kunnen 

identificeren. Via crowdfunding worden 

vaak enorme bedragen opgehaald voor 

een relatief ‘klein’ doel, zoals bijvoorbeeld 

slachtoffers van een aanslag dichtbij huis. 

Zoiets had jou ook kunnen overkomen… 

Maar hoe zit dat met mensen die buiten onze directe belevingswereld vallen? Die we niet kennen en 

voor de media niet voldoende interessant zijn, maar wel evengoed als jij en ik door God geschapen. 

Hoe krijgen zij een ‘gezicht’ en onze aandacht? Je kunt niet de hele wereld redden. Dat hoeft ook 

niet. Maar je kunt wel die ene helpen! 

Net zoals we in de kerk belijden dat God ieder mens persoonlijk ziet en kent gaat het ook bij 

hulpverlening iedere keer om die ene mens die geholpen wordt. Geen druppel op een gloeiende 

plaat, geen onpersoonlijk ‘project’. Het gaat om mensen. Hun leven. Hun toekomst. Hun gezondheid. 

Hun heil. Vanuit die gedachte wil ik je uitnodigen om deze nieuwsbrief te lezen en als dat lukt erop te 

reageren. 

Marian Jonker 



Uitbraak mazelen epidemie (Liberia)  
Mazelen is een erg besmettelijke ziekte en kan tot ernstige complicaties leiden, zoals longontsteking, 

hersenvliesontsteking en zelfs tot de dood, vooral bij jonge kinderen. Op dit moment woedt er in het 

Bong district In Liberia een heftige epidemie, waarvan duizenden kinderen het slachtoffer worden. 

De uitbraak wordt gevoed door een lage vaccinatiegraad, ondervoeding en een slechte 

gezondheidszorg. Om de ziekte in te 

dammen is snelle vaccinatie van 

zoveel mogelijk kinderen nodig. 

Daarnaast natuurlijk de behandeling 

van zieke kinderen en maatregelen om 

uitbraken in de toekomst zoveel 

mogelijk te voorkomen. Men wil 

daarom 3000 jonge kinderen zo snel 

mogelijk vaccineren. Daarnaast een 

voorlichtingscampagne ter preventie.  

De kosten zijn € 4000, wat neerkomt 

op ongeveer € 1,25 per kind. 

________________________________________________________________________________ 

Mooie berichten uit Zuid-Soedan 
Enige tijd geleden financierde 

OSM een alfabetiserings 

programma in Zuid Soedan, 

tegelijk met een 

discipelschapstraining. Bij elkaar 

voor een bedrag van € 10.000. 

Mensen die nooit hadden leren 

lezen bij gebrek aan school, 

leerden dit alsnog en zijn nu de 

mensen die het evangelie verder 

brengen. De ene na de andere 

bijbelstudiegroep komt op gang en 

lokale kerkjes worden gevormd. 

Niet zonder weerstand of 

regelrechte vervolging overigens. 

Maar ondanks dat gaan zij door. 

Omdat nog altijd het merendeel van de 

Toposa bevolking analfabeet is, 

worden ook audio spelers gebruikt, 

waarop mensen naar bijbelverhalen 

kunnen luisteren. Het zou heel mooi 

zijn wanneer we hen daar ook mee 

kunnen helpen. Ze kosten € 25 per stuk 

 



Na meer dan 2 jaar: Een kliniek in Boliya, Dem. Republiek Congo 
In de zomer van 2022 maakte OSM geld over voor de inrichting van een kliniek, diep in het 

binnenland van Congo. Het heeft lang geduurd, maar nu is de kliniek in gebruik. Er zijn enorme 

uitdagingen in dit land, vooral waar het gaat om vervoer van kwetsbaar medisch materiaal door het 

regenwoud. In dit gebied zijn geen wegen. Alles moet worden vervoerd per boot, en daarna het 

laatste stuk, te voet. En dat over een afstand van meer dan 2000 km, een afstand gelijk aan die van 

Nederland naar Zuid-Spanje. Vandaar dat de voorbereidingen voor deze reis meer dan een jaar 

hebben geduurd, en men daarna met een groep van 15 mensen 5 maanden lang onderweg is 

geweest. Op bijgaande foto zie je de spullen ingeladen en de boot onderweg. Verdere foto’s waren 

van zodanig slechte kwaliteit dat we ze niet kunnen afdrukken. Maar… de kliniek en dus een 

minimum aan gezondheidszorg voor een groep Pygmeeën diep in het binnenland van Congo is wel 

een feit, ondanks dat de kliniek ook nog veel spullen goed kan gebruiken. 

________________________________________________________________________________ 

Studiebeurs voor kinderen zonder sponsor (Liberia) 
Op de OSM school in Monrovia zitten een 

aantal kinderen met een sponsor. Het 

merendeel van de kinderen heeft die 

echter niet, want er zijn niet genoeg 

sponsors. Bijna alle kinderen uit deze 

sloppenwijk leven in extreem moeilijke 

omstandigheden. Ze wonen in krotten, er 

zijn heel veel eenoudergezinnen, ze 

moeten vaak meehelpen om als gezin nog 

iets te verdienen. Er is iedere dag opnieuw 

de strijd om het bestaan. Sponsor of niet, 

de school wil zoveel mogelijk kinderen toch 

een kans geven. Daarom is er het systeem 

van studiebeurzen. Voor € 50 per jaar kan 

een kind naar school.  Voor 100 leerlingen 

is dit € 5000, maar de helft van het geld is 

er al. De school vraagt een bijdrage voor de resterende € 2500. 



Iedere gift is welkom 
• Voor 4 kinderen een vaccinatie tegen mazelen € 6 

• Schoolmaaltijden per week € 15 

• Een audio apparaat met bijbelverhalen op zonne-energie € 25 

• Voor € 50 kan een kind uit de sloppenwijk een jaar naar school 

• Bijdrage aan bouw van kliniek in Bong (Liberia) € 100 

• Een oven voor de bakkersopleiding voor tienermoeders € 200 

______________________________________________________________________________ 

Kinderen en ouderen 

zijn de meest 

kwetsbaren in een 

samenleving zonder 

sociale voorzieningen 

en waar armoede 

ervoor zorgt dat 

anderen niet de 

middelen hebben hen 

adekwaat op te 

vangen.  

Daarom doen wij het! 

 

 

Colofon:  Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002. 

Doelstelling:  Het ondersteunen van projecten via partnerorganisaties in Afrika, op het 

gebied van evangelisatie en hulpverlening. 

Adres: OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800 

Email: info@outreachsupport.nl  Website: www.outreachsupport.nl 

IBAN: NL71INGB0005983351    KvK nummer 24333957    

OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor 

België. Overweegt u een notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan 

contact met ons op of kijk op de website. 

Is het niet: Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 

Jes. 58:7 
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