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Gods timing 

In de nieuwsbrief van december 

werd € 1500 gevraagd voor een 

verlosbed in Tabligbo, Togo. Een 

van onze donateurs werd 

daardoor geraakt omdat hij juist 

opa was geworden, iets wat voor 

hem tot dan toe heel moeilijk of 

misschien zelfs onmogelijk had 

geleken. Uit dankbaarheid en 

omdat dit hem erg aansprak wilde 

hij het verlosbed voor zijn 

rekening nemen. Dus belde hij mij 

op! Tijdens het gesprek gaf hij aan 

dat het bedrag in een keer te 

groot voor hem was, maar 

beloofde het in de loop van de 

komende maanden te zullen 

betalen. Hij zou nu ‘iets kleins’ doen… 

Ongeveer een half uurtje later ging mijn telefoon weer. Dezelfde man aan de lijn. Hij vertelde dat hij 

bij het overmaken van ‘dat kleins’ op zijn rekening had gezien, dat er door een klant onverwacht een 

groot bedrag naar hem was overgemaakt, genoeg om het verlosbed meteen te betalen. En dat deed 

hij dus nog dezelfde avond.  

De betreffende donateur wilde zelf graag dat ik dit getuigenis met andere donateurs zou delen. Zijn 

punt: God voorziet, God baant een weg, en dan is het vervolgens aan ons om er daadwerkelijk iets 

mee te doen (dus het geld over te maken). En ook: God laat zien waaraan je iets moet geven, en dat 

kan heel persoonlijk zijn.  

Boven het verlosbed in Togo hangt nu een collage met een foto van opa, een foto van moeder en 

kind en een tekst eronder die de naam van de baby in de Franse taal uitlegt. Uit privacy 

overwegingen drukken we die niet af.  

Ik vind dit mooi! Mijn taak is om noden bekend te maken. Gods taak is om te voorzien. En dan is het 

aan u/jou om daarop in actie te komen, op de manier die God laat zien! 

 

Marian Jonker 

 



Ontsnappen uit de cirkel van armoede door een vak te leren 
Wanneer je geboren wordt in een 

sloppenwijk van Monrovia heb je 

weinig kansen. Nagenoeg iedereen 

leeft er in grote armoede. OSM 

heeft hier verschillende projekten, 

o.a. een school en een opvang voor 

tienermoeders. Van die laatste 

groep heeft bijna niemand haar 

school afgemaakt. De meesten 

leefden al op straat toen ze zwanger 

werden of ze zijn afgehaakt op dat 

moment. Nu moeten ze voor 

zichzelf en hun kind zorgen zonder 

opleiding, en bijna altijd zonder 

werk. Een vakopleiding kan daar 

verandering in brengen. Er worden 

4 cursussen aangeboden, waaruit 

men kan kiezen: Een naaiopleiding, een bakkersopleiding, een kappersopleiding en een opleiding om zeep te 

maken. Na afronding van de training kunnen ze aan de slag en zijn ze niet meer afhankelijk van de hulp van 

anderen. Maar er is nog 1 hobbel te gaan: Zonder naaimachine, zonder oven, zonder schaar of zonder 

zeepgereedschap begin je niets. Daarom willen we iedere geslaagde cursist dat meegeven waarmee ze 

daadwerkelijk aan de gang kan: Dus die naaimachine, die oven enz. Indien mogelijk betalen ze hier later een 

deel van terug. 

Hiervoor is € 3000 nodig. 

__________________________________________________________________________________ 

Medische kliniek in een droge rivierbedding 
Bij de Toposa’s in Zuid Soedan is geen regulier gezondheidswerk. Je kunt er niet naar de dokter in een kliniek. 

Maar een team medische mensen uit Kenya gaat er regelmatig heen om medische zorg te verlenen. Ze houden 

spreekuur in een droge rivierbedding, een plek waar mensen naar toe komen om water te halen (uit gaten die 

ze in de rivierbedding graven) en er is schaduw. We willen de artsen graag helpen om dit werk te kunnen 

blijven doen. Naast kosten van medicijnen zijn er vervoerskosten naar dit afgelegen gebied. € 3000.  



Schoenen om naar school te kunnen 
In Neikhpalah, een afgelegen dorp in het binnenland van 

Liberia staat 

sinds kort een 

school. Behalve 

uit het dorp 

zelf, komen 

veel kinderen 

uit de dorpen 

rondom. Zij 

moeten vaak 

een behoorlijk eind lopen op blote voeten of 

teenslippers. Daarom besloot de schoolleiding om 

voor elk kind een paar dichte schoenen te vragen. Deze zijn niet alleen steviger, maar ook veiliger 

voor allerlei insecten en ook slangen die in het gebied leven. Per leerling gaat het om € 15. Voor 150 

leerlingen € 2250.  

__________________________________________________________________________________ 

Uitbreiding school in Monrovia 
De OSM school in 

Monrovia staat 

midden in een 

enorme sloppenwijk 

van de ergste soort. 

Mensen wonen er 

(vaak met een groot 

aantal personen) in 

een donkere kleine 1-

kamerwoning. In de 

meeste gevallen lekt 

het dak. Sommigen hebben een matras, maar de meesten 

slapen op een houten vlonder. 

Koken doet men buiten of binnen 

in een gemeenschappelijke ruimte 

op een houtskoolvuurtje. Kleding ligt in een hoek op het bed of hangt 

aan een spijker aan de wand. Hier wonen de kinderen die naar deze 

school gaan. De meesten kunnen geen schoolgeld betalen en veel 

kinderen van alleenstaande moeders wonen bij een oma die voor hen 

zorgt. 

De school zelf heeft dringend uitbreiding nodig. Niet alleen vanwege het 

aantal leerlingen, maar ook omdat men vakopleidingen wil realiseren, 

zodat kinderen niet alleen theoretisch onderwijs krijgen. Aan dit 

vakonderwijs nemen ook de tienermoeders deel. De ruimte is er, maar 

er moet ingrijpend verbouwd worden. Hiervoor is ongeveer € 3500 

nodig. 



Jouw gift concreet   
• Een voedzame schoolmaaltijd € 2,50 

• Een klamboe € 5 

• Een paar schoenen voor een schoolkind € 15 

• Lesmateriaal € 25 

• Een kraampakket voor een tienermoeder € 30 

• Een megafoon voor een evangelist € 75 

__________________________________________________________________________________ 

Tienermoeders vaak wanhopig 

Veel meisjes die als tiener zwanger worden zien 

voor zichzelf geen toekomst. De meesten hebben 

geen schoolopleiding afgemaakt. Heel vaak is de 

vader van de baby onbekend en bijna altijd 

afwezig. Velen van deze meisjes zijn verkracht of 

hebben hun lichaam verkocht in ruil voor eten. 

Vanwege hun jonge leeftijd zijn er vaak 

complicaties bij de bevalling en heeft de baby 

ondergewicht. Ik was onlangs in Liberia en heb 

met eigen ogen gezien hoe men deze meisjes 

ondersteunt. In praktische zin en ook met 

mentale begeleiding voor moeder en kind, zodat 

beiden het gaan redden. Met voorlichting, hulp, 

advies, opvang van de baby en door moeder de 

kans te geven een vak te leren. Je kunt een 

tienermoeder met kind sponsoren voor € 20 per 

maand, of een eenmalig bedrag geven voor dit 

project dat ik van harte bij je aanbeveel! 

__________________________________________________________________________________ 

Meer weten over OSM? Kijk op www.outreachsupport.nl 

Colofon:  Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002. 

Doelstelling:  Het ondersteunen van projekten via partnerorganisaties in Afrika, op het 

gebied van evangelisatie en hulpverlening. 

Adres: OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800 

Email: info@outreachsupport.nl  Website: www.outreachsupport.nl 

IBAN: NL71INGB0005983351    KvK nummer 24333957    www.facebook.com/outreachsupport/ 

OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Overweegt u een 

notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan contact met ons op of kijk op 

de website. 

Is het niet: Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 

Jes. 58:7 
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